
Oudejaarsdag 31 december 2023 

 

Woorden om mee te beginnen   

De laatste dag van het jaar 2023. Het is zo’n dag die ons misschien vervult met iets van weemoed. 

In onze gedachten gaan we terug: Wat voor jaar was het? 

Wat laten we achter? Wat nemen we mee? 

In deze viering kijken we terug op het afgelopen jaar én vooruit naar wat komen zal. 

Dat doen we met liederen, gebeden, een aantal korte overdenkingen en met kaarsen. 

12 kaarsen staan hier als teken van de 12 maanden van het jaar. 

Eén kaars is zonet aangestoken en in de loop van deze viering zullen de andere volgen. 

 
Drempelgebed 

God van alle tijden, U danken we voor al die keren  dat we het afgelopen jaar in Uw huis  

in vrede mochten samenkomen en dat U aanwezig was met Uw Geest. 

Op deze laatste zondag van 2023, staande voor de drempel van het nieuwe jaar, 

komen we opnieuw tot U en bidden: Zegen ons ook vandaag met Uw Geest 

opdat Uw woord zó gesproken en gehoord wordt dat het oude pijn verlicht 

én een hoopvolle toekomst opent. 

Amen. 

 

Ook vanmorgen heeft God weer geroepen ‘Er zij Licht” en er was licht, de eerste dag van de week. 

“Er zij licht,” waren Gods eerste woorden bij het begin van de schepping, het begin van de tijd. 

Wij zingen tot God die het al tot aanzijn riep en intussen wordt de 2e kaars aangestoken 

Zingen: God die het al tot aanzijn riep (mel. lied 215) 

 

Opstapverhaal 

Lied: Alle dagen alle nachten (aansteken 3e kaars ) 

Lezing: Prediker 1: 1 – 10  

Lied van alle tijden  Intussen aansteken 4e kaars  

 

Overweging (1) 

2023…. een  jaar vol geweld in Oekraïne, het Midden Oosten, Sudan, 

schietincidenten in Amerika, Praag  en Rotterdam. 

Geweld tegen Armenen, Koerden, Christenen in Pakistan. 

Miljoenen mensen slaan op de vlucht, velen moesten het met de dood bekopen. 

Maar ook de natuur liet zich gelden: Aardbevingen in Turkije en Marokko, overstromingen in Bangladesh 

terwijl op andere plekken de aarde in brand staat. 

In Nederland was 2023 het warmste en natste jaar, ooit gemeten. 

Het klimaat, migratie, Israël en Hamas leidden tot verhitte discussies. 

De polarisatie nam toe, mensen verloren het vertrouwen in elkaar, in de politiek 

er heersen veel onvrede en ontevredenheid die zich vertaalde in de verkiezingsuitslag. 

Maar niet alleen in het grote wereldgebeuren, ook op persoonlijk vlak speelde er van alles, 

werd er veel leed geleden: scheiding, ziekte, de dood. 

Ook 2023 was een jaar vol ten hemelschreiend leed. 

Ten hemel schreiend……. 



Daarom doen wij vandaag, wat we zondag in zondag uit gedaan hebben, 

God aanroepen om ontferming, zoeken naar Licht in het donker. 

We bidden ons kyriëgebed afgewisseld met het zingen van  

“Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart” 

En bij elke keer dat we dat zingen zal Roelien één kaars aansteken. 

Kyriëgebed  afgewisseld met lied 458a (Zuivere vlam) 

Elke keer tijdens het zingen van Zuiver vlam  wordt 1 kaars aangestoken 

 

Overweging (2) 

2023……niet alleen een jaar van zorgen, rampen, of lijden maar ook een jaar vol goede dingen: 

economisch gaat het goed, het gebruik van duurzame energie steeg, Femke Bol werd wereldkampioen. 

De koning bood excuses aan voor Nederlandse misstappen in het verleden. 

Maarten van der Weijden zwemt, fietst en loopt miljoenen bij elkaar voor onderzoek naar kanker. 

Velen vonden de liefde, anderen een nieuwe baan.  

Je bent gezond gebleven of geworden, 

brood op de plank, een dak boven het hoofd, aan een ongeluk ontsnapt, 

liefde en aandacht gekregen. 

Ook als kerk hebben we veel reden om dankbaar te zijn: 

want zowel op zondag als door de week mochten we in vrijheid samenkomen. 

En na een moeilijke periode waarin we de handen vol hadden aan onszelf, 

is nu de rust terug gekeerd en is er weer ruimte om te doen waartoe we geroepen zijn: 

Kerk in de wereld. 

Die wereld staat letterlijk bij ons op stoep door Heliconstate en Campanille. 

Het gaf een mooie nieuwe dynamiek. 

We zijn begonnen met pionieren, startten het seizoen bij Blauw Wit als teken dat we een actieve kerk in 

beweging zijn. 

Dankbaar zijn we voor al die mensen die betrokken zijn bij onze gemeente. 

 En ook al is er misschien van alles mis  met de kerk én onze wereld, wat gebeurt er ook veel goeds. 

Laten we niet vervallen  in de zonde van onvrede en ondankbaarheid maar laten we God danken voor alles 

wat het leven verlicht. Ons dankgebed onderbreken we steeds met het zingen van Gloria en bij elke keer 

wordt weer 1 kaars aangestoken 

Dankgebed afgewisseld met gloria 

(elke keer tijdens het zingen van ‘Gloria’  wordt 1 kaars aangestoken) 

 

Overweging (3) 

10 kaarsen branden er nu. In elke kaars licht een wereld op aan verdriet of vreugde, leven of dood, 

geluk of ongeluk 

Ze herinneren ons aan wat is geweest:  

herinneringen die ons juichend of misschien juist zuchtend over de drempel doen gaan. 

Maar met deze 10 kaarsen is niet alles gezegd, al was het alleen maar omdat we er talloze kaarsen bij 

zouden kunnen zetten om hun licht te laten schijnen over het afgelopen jaar. 

Maar vooral is met deze 10 kaarsen niet alles gezegd omdat er 2 kaarsen staan die nog niet branden. 

Het zijn: de eerste en de laatste; de kaars aan het begin en die aan het einde. 

Die 2 kaarsen maken de 12 maanden vol. 



Ze symboliseren de trouw van God want ook 2023 was ANNO Domini, het jaar onzes Heren. 

De God die aan het begin stond doet ook aan het einde van het jaar Zijn Licht schijnen. 

De God van het eerste Woord heeft ook het laatste Woord. 

Daarom zingen we lied 513 en intussen worden de eerste en de laatste kaars aangestoken. 

Zingen: Lied 513: 1 en 3   

 
Overweging (4) 

We staan op de drempel en misschien hopen we dat er in 2024 niets nieuws onder de zon zal zijn 

en het leven gewoon doorgaat omdat we gelukkig zijn, het goed hebben. 

Of misschien verlangen we juist naar een nieuw jaar dat heel anders zal zijn omdat 2023 ons weinig geluk 

bracht. 

Hoe staan we voor de drempel?  

Vol verlangen omdat we zin hebben in de toekomst of zien we er als een berg tegen op? 

Hoe het ook zij, hoe we hier ook zitten, wij begonnen deze dienst met  

“” Onze hulp is in de naam van de Heer…” 

En ook in 2024 zullen we elke dienst met deze woorden beginnen én ontsteken we de 2 tafelkaarsen 

als teken dat God er is vanaf de eerste tot de laatste dag. 

En dat mag vertrouwen geven want wat er zich in 2024 ook zal voordoen aan vreugde en verdriet, 

vrede en onvrede, hitte en kilte, onze hulp is in de naam van de Heer. 

Daarom: ga in vertrouwen de drempel over, het nieuwe jaar in. 

Ga maar…. hetzij lichtvoetig dansend of zeulend, lachend of huilend, knallend of ingetogen; 

ga maar want onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, 

die trouw was, is en zal blijven ook anno 2024 

amen 

 

Orgelspel: Uren, dagen, maanden, jaren 

Gebeden besloten met Fan hein en fier us heit 

Diaconale mededelingen 

Lied; Ga maar gerust 

Zegen 


